Confrontaties met het lichaam.

In de moderne filosofie wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest. Maar mensen
ervaren ook een discrepantie tussen lichaam en geest: “Ik wil wel, maar mijn lijf niet.”

Dit vraagt om een filosofische reflectie die voorbij oude tweedelingen zoals lichaam- geest en subject-
object kan raken. In deze cursus een verkenning van hedendaagse filosofen die daarover schrijven.

In de 21ste eeuw maakt de filosofie een wending door van de geest en de contemplatie naar het
materiele en fysieke bestaan.

Slatman, die zelf haar carriere begonnen in de fysieke zorg, beschrijft hoe het lichaam als
onderzoeksobject ontstaat. De mens die dat lichaam heetft, krijgt de individuele verantwoordelijkheid
voor dat lijf en wordt een autonoom subject. De wereld waarbinnen deze lichamelijkheid zich afspeelt
blijft dus buiten beschouwing.

De emancipatie van mensen met lichamen die beschreven worden als ‘abnormaal’, ‘ziek’ of ‘ouder
wordend’ maakt een nieuwe lijn van denken wakker die de belichaamde mens ook ziet als onderdeel
van een wereld. In die wereld worden specifieke vormen van lichamelijkheid uitgenodigd, genegeerd
of afgewezen in hun bestaan. Zeker (leven in) het ouder wordend lichaam vraagt om reflectie op die
benadering.

Programma

Wanneer de wereld zich sluit voor specifieke vormen van lichamelijkheid heeft iemand met die
lichamelijkheid daar last van. In de reflectie daarop grijpt men (politiek en filosofisch) te gemakkelijk
terug op dualistische aannames. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de uitsluiting
neergelegd wordt bij het autonoom subject met die vorm van lichamelijkheid. In een wereld waarin
lichamelijke- en geestelijke gezondheidzorg voortdurend in de aandacht zijn, pleit Slatman voor een



nieuwe kijk op lichamelijkheid.
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samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis
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Aantal colleges 10

Werkvorm Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Literatuur:

Cursusmateriaal Jenny Slatman, Nieuwe lichamelijkheid, Noordboek 2023 (zelf aanschaffen).
Extra materiaal wordt geplaatst op de site van de docent,
https://www.maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/

Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden en kan ook online worden
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